
Gidsengilde
Aardenburg

Wij vertellen je het hele verhaal! 

w w w . c u l t u u r f o r u m a a r d e n b u r g . n l

Algemene informatie

Alle wandelingen starten bij het museum in
de Sint Bavostraat nummer 3 en duren
ongeveer 2 uur. 

Vanaf mei  t/m oktober 2023 verzorgt het
Gidsengilde elke zaterdagochtend om 10:30
een stadswandeling door Aardenburg.
Aanmelden is verplicht via mailadres
gidsengilde@cultuurforumaardenburg.nl. 

Alle in deze folder genoemde wandelingen
kunnen het hele jaar door op afspraak
worden geboekt. 

QR-code website QR-code e-mail

Contacteer ons

+ 31 (0) 117 49 28 88

gidsengilde@cultuurforumaardenburg.nl

https://cultuurforumaardenburg.nl

Sint Bavostraat 3, 4527 CJ Aardenburg

tel:+31117492888


Stadswandeling Aardenburg
Het Gidsengilde leidt je langs het erfgoed in
de stad en maakt de historie van
Aardenburg zichtbaar. Aardenburg is één
van de oudste stadjes van Zeeland, in de
wijde omgeving ook wel bekend als de
kikkerstad. De lokale gids voert je langs de
Kaaipoort en kikkerfontein, de Sint-
Baafskerk (één der oudste kerken van
Nederland), de resten van het romeinse
castellum, het vernieuwde museum, de
middeleeuwse markt, … en vertelt over
Romeinen, Vlaamse graven, Hollandse
stadhouders, Bach, het rampjaar 1672 en de
Berenning, Tarzan, Onze-lieve-vrouw met
de Inktpot, … 

Leuk in
combinatie 
met een
museumbezoek

Met het ontstaan van het Cultuurforum
Aardenburg in 2022 is er ook in het
gidsenteam nieuw leven ingeblazen.
De oudere generatie verwelkomde jong
bloed en gaf zijn rijke kennis vol
enthousiasme door. De nieuwe naam
luidt ‘het Gidsengilde Aardenburg’ met
als logo de groene kikker, het symbool
van Aardenburg. 

Themawandelingen

De kerkenroute: tijdens deze
wandeling ligt het accent  op de
geloofsgeschiedenis van
Aardenburg. Onder andere wordt
de Sint-Baafskerk, de Heilige
Maria Hemelvaart kerk en de
Doopsgezinde kerk bezocht.

De Berenning van Aardenburg:
tijdens deze wandeling worden
belangrijke plekken bezocht die
tijdens de belegering van de
Fransen in het Rampjaar 1672 een
rol hebben gespeeld. Ondanks de
grote Franse overmacht hield
Aardenburg stand.

Het hele jaar door is er speciale aandacht
voor themawandelingen, waarvoor u een
afspraak kunt maken.

Een uitje dat je beleeft!

Wie zijn wij?
Sinds 2000 wandelen de gidsen van het
Gidsengilde met de vele bezoekers aan
Aardenburg door één van de oudste steden
van Zeeland. De gidsen vertellen daarbij
allerlei bijzonderheden over het verleden van
de stad. Zij doen dit door een toelichting te
geven bij de markante gebouwen en plekken
die Aardenburg kent. De geschiedenis gaat
dan voor u leven!


